
#VLD -  stel al je Vragen, laat ze Los aan het universum en wees Dankbaar 

Over het contact met overleden dierbaren, engelen, gidsen en begeleiders in ons leven. 

 

Stel al je vragen aan hen,       geef deze vragen daarna VOLLEDIG over en laat ze dan ook echt Los 

aan het universum dan komen de antwoorden vanzelf, door dromen, toevalligheden of onverwachte 

gebeurtenissen, op je pad. 

Zij weten de weg. Zij weten jouw weg. Zij zien jouw plan op aarde. 

Het is een onbeschreven wet dat overleden dierbaren, engelen, gidsen en begeleiders NIETS mogen 

doen zonder onze vraag of toestemming, omdat wij als mens een VRIJE WIL bezitten. 

Je mag zelf bepalen of je links of rechts gaat in het leven. Het belang daarom van het stellen van 

vragen en deze echt uit je hoofd los te laten is nodig om hun prachtige werk voor jou te kunnen doen 

en je te mogen helpen.       

Wat je dan alleen nog mag doen is dankbaar zijn. En dat kan, net zoals het stellen van al jouw vragen,   

elke avond in bed, in een kort moment overdag, tijdens een wandeling in de natuur, op de fiets, in de 

auto of waar je ook maar bent.       

Deze Goddelijke Energie is in ieder mens aanwezig en is altijd en GRATIS beschikbaar.       

Je hoeft het alleen maar toe te (gaan) passen. 

#vld                 

Maak er dankbaar gebruik van. 

Liefs, Leonora          

TIP: 

Muziek die je helpt te ontspannen of diep in slaap te brengen: 

https://youtu.be/IvdahN23rQ0 of https://youtu.be/Yx0gEvhEH20 

En deze ULTRA ONTSPANNENDE MUZIEK om Lichaam, Geest en Ziel Te Genezen • 

Helende Muziek bij Stress En Angst https://youtu.be/HAkGAMWCe74 

Praktijk Leonora wenst je een ontspannen 2024! 
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